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Voor de mensen die online meekijken: Leg pen en papier klaar! 
 
 
Collectes 
 
Diaconie: 
 
Voedselbank Arnhem 
 
Rheden valt onder Voedselbank Arnhem. 
Help mensen die niet genoeg inkomen 
hebben om voldoende te kunnen eten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: NL32 RABO 0355 2003 84 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente te 
Rheden 

College van Kerkrentmeesters: 
 
Vorming & Toerusting 
 
Binnen onze kerk worden allerlei 
activiteiten georganiseerd om je aan het 
denken te zetten, zoals gespreks-, en 
Bijbelkringen, en thema-avonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: NL06 RABO 0373 7276 58 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Rheden 



WELKOM 
 
Aansteken van de kaarsen en gebed 
 
Lied: ‘Not alone’ van Red 
Vertaling: 
 
Langzaam vervaagt het 
Je bent verdwaald en zo bang 
Waar is de hoop in een wereld zo koud? 
Op zoek naar een licht in de verte 
Iemand die een leven kan redden 
Leven in angst dat niemand je roep zal horen 
Kun je me nu redden? 
 
Refrein: 
ik ben met jou 
Ik zal je overal doorheen slepen 
Ik zal je niet verlaten, ik zal je vangen 
Wanneer je voelt dat je moet loslaten 
Want je bent niet, je bent niet alleen 
 
Je hart is vol vervlogen dromen 
Alleen maar verdwijnende herinneringen 
En alles is weg, maar de pijn blijft 
Weer verdwaald in de regen 
Wanneer zal het ooit eindigen? 
De armen van opluchting lijken zo buiten 
bereik 
Maar ik, ik ben hier 
Refrein 
 
En ik zal je hoop zijn als je het gevoel hebt 
dat het voorbij is 
En ik kom je ophalen als je hele wereld 
instort 
En als je eindelijk in mijn armen bent 
kijk je omhoog en je ziet: liefde heeft een 
gezicht 
Refrein 
 
En ik zal je hoop zijn 
je bent niet alleen 
En ik kom je halen 
En ik zal jouw hoop zijn (2x) 
Langzaam vervaagt het 
Je bent verdwaald en zo bang 
Waar is de hoop in een wereld zo koud? 
 

OM OVER NA TE DENKEN 
 
Wat is eenzaamheid? Jan Willem legt het uit. 
 
Lied 560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 
De beulen die hem sloegen, 
bespotten met een doornenkroon. 
Hij zweeg en leed voor hen, 
Hij deed dit ook voor hen. 
 

3. Hij ging de weg zo eenzaam. 
Hij droeg zijn eigen kruis. 
Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 
Hij leed en stierf op Golgotha. 
Hij deed dit ook voor ons, 
voor allen, ook voor ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de Bijbel: 1 Kon 19 vers 3 – 13a 
Elia van de woestijn naar de berg Horeb 
  



Lied: ‘Ik draag je door de nacht’ van John Wils 
 
Soms voel je je gevangen, in grauwe nauwe 
gangen 
van leeg en eenzaam bestaan, ’t kijkt jou 
grimmig aan. 
Grillige gestalten, kringelen zich om je heen, 
geen moed om voort te gaan, bedekt door 
waan. 
 
Maar de weg die ik jou aanreik staat voor jou 
klaar, 
en roept je toe, wees stil, vertrouw en 
bedaar! 
 
Refrein: 
Ik draag je door de nacht, ik draag je dwars 
door woeste zee. 
Vertrouw maar op mijn kracht, voor mij is 
nimmer ooit iets te veel. 
Verzoen je met je gebrokenheid, sluit 
vriendschap met al je pijn. 
Je zwakheid slaat een brug naar mij, Ik maak 
je waarlijk vrij. 
 
en als de pijn jou aangrijpt, 
en dwaze leugen jou vertelt, 
al wat is beleefd, is voor niets geweest. 
Denk dan aan Mijn waarheid, 
dat alles rijpt en stap voor stap tijd nodig 
heeft, 
voordat ’t vruchten geeft. 
 
Want het vallen en opstaan hoort bij ieders 
weg, 
gun jezelf het proces, een val is slechts een 
levensles. 
 
Refrein 
 
Vecht niet tegen leegte, zie het als een zegen, 
zie het als jouw kwetsbaarheid, waaruit mijn 
kracht verrijst. 
Geef mij je machteloosheid, 
onder al je boosheid zijn wij waarlijk één, één 
geheel. 
 

Want de kracht die ik jou aandraag en 
openbaar, 
groeit slechts in het licht van leegte, van jouw 
bestaan. 
 
Refrein 
 
 
Uit de Bijbel: Psalm 102 vers 8 
“Slaap ken ik niet, ik ben eenzaam als een 
vogel op het dak.” 
 

 
 
Lied: ‘Alone’ van Alan Walker 
Vertaling: 
 
Verdwaald in je gedachten, ik wil het weten 
Ben ik gek aan het worden? 
Laat me nooit gaan 
 
Refrein: 
Als deze nacht niet voor altijd is, zijn we 
tenminste samen 
Ik weet dat ik niet alleen ben (2x) 
Waar dan ook, wanneer dan ook 
Gescheiden maar nog steeds samen 
Ik weet dat ik niet alleen ben (4x) 
 
Bewusteloze geest, ik ben klaarwakker 
Wil een laatste keer voelen 
Neem mijn pijn weg 
 
Refrein 
 
Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen 
Ik ben niet alleen, ik weet dat ik niet alleen 
ben 
(2x) 



OP ZOEK NAAR VERBINDING 
 
In de kerk voor ieder wat wils: 
Creatief, zang, drama 
 
Online voor ieder wat wils: 
Maak je eigen gedicht (elfje) en een variatie 
van liederen, filmpjes en gedichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We luisteren naar elkaar. 
 
 

TOT SLOT: JE BENT NIET ALLEEN 
 
Bloemen, collecte en mededelingen 
 
Dankgebed 
 
Zegen 
 
Lied: ‘You’ll never walk alone’ van Gerry and 
The Pacemakers 
Vertaling: 
 
Als je in een storm loopt 
Houd je hoofd omhoog 
En wees niet bang voor het donker 
Aan het einde van een storm 
is er een gouden hemel 
En het zoete zilveren lied van een leeuwerik 
 
Loop door in de wind 
Loop door in de regen 
Want je dromen worden heen en weer 
geslingerd 
 
Loop door, loop door 
Met hoop in je hart 
En je zult nooit alleen lopen 
Je zult nooit alleen lopen 
(2x) 
 

 
 

 
 

Koffie, thee en limonade na afloop! 
Kom je ook?

 


