
LITURGIE  

Goede Vrijdag 29 maart 2024 

    19.30 uur: pastor Anita Coenraads 
          ds. Gert Jansen 

                       Organist: Kees van den Haak 
                       Ambtsdrager: Rients Stielstra 

                                                  Lectoren: Rita de Kort en Greta ten Have 

  

                                               
                                               

 

 

Welkom in de Dorpskerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liturgie:  
 
We zijn stil 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Gebed op de drempel 

                   Allen: Amen 

 

Profetenlezing: Hosea 6: 1-3 

 

Zingen: lied 651: 1, 4 en 7 

              ‘Christus heeft voor ons geleden’ 

 

De passie van onze Heer Jezus Christus 

Lezing: Johannes 17: 24 - 19: 30 

 

Tussendoor zingen we 
 Lied 561: 4 en 5 
        ‘Die de zonden heeft gekorven’ 
 
Allen:….Jezus van Nazareth…..( 2 x) 
 
Lied 558: 5 
       ‘Here, om uw bloedig zweet’ 
 
Lied 558: 6 
       ‘Om het zwijgen, het geduld’ 
 

Allen: ….’Als hij geen misdaden had      

               gepleegd, zouden we hem niet       

               aan u uitgeleverd hebben.’  

 

Allen: …. ‘Wij hebben het recht niet  

                om iemand ter dood te brengen.’  

 
Lied 558: 7 
       ‘Om het woord van goddelijk recht’ 
 
Allen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ 
 



Lied: 558: 8 
     ‘Om de doornen van uw kroon’ 
 
Allen:….. ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ 

 

Allen:…‘Wij hebben een wet die zegt dat  

              hij moet sterven, omdat hij zich de  

              zoon van God heeft genoemd.’  

 

Allen:…’Als u die man vrijlaat bent u geen   

             vriend van de keizer, want   

             iedereen die zichzelf tot koning   

             uitroept pleegt verzet  

             tegen de keizer.’  

 

Allen:… Weg met hem, weg met hem,  

              aan het kruis met hem!’  

 

Lied: 558: 9  

               ‘Om uw kruis. Heer, bidden wij’ 

 

We gaan staan 

‘Toen wist Jezus dat alles was volbracht, 

en om de Schrift geheel in vervulling te 

laten gaan zei Hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond 

daar een vat water met azijn; ze doopten 

er een spons in en brachten die, gestoken 

op een majoraantak, naar zijn mond. 30  

Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: 

‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf 

de geest. ‘ 

 

De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 
Lied 558: 10 
‘Heer om uw vijf wonden rood’ 
 
We gaan zitten 
 
Lezing: Johannes 19: 31-42 
 
Kruishulde 
 
Lied 576b: 1, 2 en 5 
        ‘O hoofd vol bloed en wonden’ 
 
Voorbeden, Onze Vader 

We verlaten in stilte de kerk 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


