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Welkom in de Dorpskerk! 
 

Symbolische schikking: 

 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst 

Vandaag mag er naast schrik en verdriet 

ook vrolijkheid zijn. De kleur is wit.  

De nieuwe Paaskaars brandt.  

De nacht is voorbij. 

‘Sta nou op, toe sta op. Nu moet je 

meegaan’, zingt Wende Snijders.  

‘Je hoeft geen woord te zeggen: sta op!’ 

 

 
 
Liturgie:  
 

Orgelspel:  

Gespeeld wordt: Offertoire pour le jour de 

Pacques  van J.P.F. Boëly. 

 

We worden stil 
 
Welkom  
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 645: 1, 2, 5 en 6 

      ‘Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode’ 

Bemoediging 

V: Wie woont in de hoede van de Eeuwige,  
A: overnacht in de schaduw van de sterke. 
V: Hijzelf zal zijn engelen sturen 
A: om ons op handen te dragen. 
V: Gedoopt in Christus ‘dood mogen wij ook     
     met Hem opstaan! 
A: Christus onze Heer verrees! Halleluja! 

Kyriegebed 

 

Con Colore: ‘Alles wat ademt’ 
Vrede is ver, verder dan ooit! 
Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit. 
Wat heeft de angst met ons gedaan? 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 

Alles wat ademt in vrede bestaan. 

Macht speelt met macht, een dodelijk spel. 

Bang voor elkaar, dreigen ze met de hel. 

Leer nu of nooit, samen te gaan. 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 

Alles wat ademt in vrede bestaan. 

Vlastibrau - Stipticue – Workje bajas. Stritibalju. 

Life’s not to take but peace us to give. 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 

Alles wat ademt in vrede bestaan. 

Aandacht voor de kinderen 
 

Zingen: Lied 637 

 

Lezing: Psalm 118: 19-29 
 
Zingen: Lied 632: 1 en 3 
‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’ 
 

Lezing: Marcus 1: 1 en 16: 1-8  

 

Con Colore: ‘Opklaringen’ 
Door het donker klinkt een stem,  
wil nog zingen van het licht. 
Onbevreesd en wacht op Hem, 
geeft de wereld nieuw gezicht. 
Durft te kijken naar vandaag,  
wil nog hopen op een morgen, 
steeds opnieuw, elke dag opnieuw. 



Wie gelooft nog in een dag  
waar het nieuws een glimlach tovert. 
Onbevangen aan de slag, 
als die stem jouw hart verovert. 
Durf te kijken naar vandaag, 
blijf maar hopen op een morgen, 
steeds opnieuw, elke dag opnieuw. 
 
Alle dwaasheid is maar schijn,  
komt zo af en toe voorbij. 
Onbezonnen mag het zijn,  
houd de liefde heel dichtbij. 
Durf te kijken naar elkaar,  
blijven hopen op die morgen, 
steeds opnieuw, elke dag opnieuw. 

 

Uitleg en Verkondiging 

 
Orgelspel 
 
Con Colore: ‘Lentelijk’ 
Voor iedereen die opstaat, na een zware dag. 
Voor iedereen die neergaat, 
 vooral als het niet mag. 
Voor jou omdat het lastig is  
de ander te omarmen, 
Voor hem omdat er niemand is,  
waaraan hij zich kan warmen. 
Er is een plaats voor alles, voor onrust en geduld. 
Er is een plaats voor liefde en gelatenheid,  
voor zichtbaar en verhuld. 
Voor licht maar ook voor donker –  
voor ongeloof en feit. 
Je ziet het als de lente komt,  
vlak na de wintertijd. 
Laat de lente, laat de lente nu maar zijn. 
Voor hem omdat hij toch maar weer,  
onzeker door het leven, 
de ander op de voorgrond zet,  
al is het maar heel even. 
Voor haar omdat het simpelweg  
zo moeilijk is te zijn, 
voor als de kans op ‘Leve lang’  
niet groot is maar heel klein. 
Er is een plaats voor ons. 

Laat de lente, laat de lente nu maar zijn. 

Gedicht 

Zingen: Lied 642: 1, 2, 7 en 8 

         ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ 

 
Dank en voorbeden, stil gebed,  
Onze Vader 
 
Con Colore: ‘Peace like a river’  
Peace like a river flows, ease my mind. 

See how the spirit grows, all the time. 

Hold me let nothing on earth  
ever take your love, away from me. 
Use me although I am weak – 
 I am ready Lord, to try. 
Peace, like a river flows. 

 
Mededelingen collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: Lied 634  
               ‘U zij de glorie’ 
 
Zegen met gezongen Amen 

 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: laatste deel van ‘Offertoire 
pour le jour de Pacques’ van J.P.F. Boëly. 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar 
het orgelspel. 

 

Collectes: 

1. Paascollecte - Werelddiaconaat 
Kansarme jongeren in Colombia opleiden 
voor horeca 
In het noorden van Colombia komen steeds meer 
toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme 
jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in 
hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke 
en gezonde maaltijden kunnen koken, onder 
andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen 
ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk 
in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren 
die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een 
mentor uit de horecasector. Via het programma 
Werelddiaconaat van Kerk in 
Actie steun je kansarme 
jongeren in Colombia met een 
opleiding en het vinden van 
werk. 
 

 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten Erediensten 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
We wensen u een 

      gezegend Pasen! 


